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Van onze voorzitter
Han Nool

Tijdens het schrijven van dit stukje zijn de 
weersomstandigheden flink veranderd, 
storm en slagregens maar wat hadden wij 
een mooie zomer en in het verlengde 
hiervan heeft vrijwel iedereen een prima 
oogst gehad.

Wat is er zoal gebeurd bij onze 
vereniging? Het verdrietige nieuws dat wij 
kregen dat ons gewaardeerde lid Hans 
Christoffels op 23 juli jl. is overleden. 
Graag verwijs ik naar het stukje elders in 
het blad. 

Bij de Westdijk ging de damwand flink 
lekken en deze moest vervangen worden. 
Dit had ik al eerder vermeld. Gelukkig was 
het een droge periode en heeft het geen 
consequenties gehad op onze 
waterhuishouding van het complex. De fa. 
Rodenburg heeft inmiddels keurig een 
nieuwe damwand geplaatst. 

Ik maak mij zorgen over de algemene 
compostbak die een paar jaar geleden 
geplaatst is op de Westdijk, ondanks het 
verzoek om geen takken en/of 
koolstronken hier op te gooien zien we dit 
veelvuldig wel gebeuren. Een dringende 
oproep van mijn kant om dit groenafval 
mee naar huis te nemen en niet denken, 
na mij de zondvloed. 

De kantine en andere opstallen zijn 
inmiddels aan de buitenkant 
schoongemaakt door de maandagochtend 
ploeg. Wij hebben iemand gevonden die 
de kantine binnen schoon wil houden, 
Erna heeft zich hiervoor aangemeld, 
waarvoor dank. Tijdens het seizoen is er 
op de laatste zondag van de maand een 
gezellig samenzijn om elkaar te 
ontmoeten met een hapje en/of een 
drankje. 

Liset heeft dit weer in het leven 
geroepen; een prima initiatief om ook de 
tuinders van andere laantjes te 
ontmoeten. En wat te denken van de 
locatie: het resort aan de kop van de 
middensloot. 

Wellicht is er iemand van het Rosarium 
complex die dit ook wil organiseren. 

In de krant stond vermeld dat de 
schouwdatum 20 oktober is: alle sloten 
worden door het Hoogheemraadschap 
gecontroleerd of er voldoende 
doorstroming plaatsvindt. Op de Westdijk 
worden maatregelen genomen, zoals 
gebruikelijk, om hier aan te voldoen. 

Tijdens de oogstperiode merken we dat er 
door een aantal buitenstaanders 
proletarisch gewinkeld wordt tot grote 
ergernis van de tuinders, veel fruit en 
groente wordt weggehaald. Het bestuur 
gaat zich hierover buigen om dit tegen te 
gaan. Een aantal suggesties zijn al gegeven. 
Het Rosarium complex heeft hier geen last 
van, dit complex is afdoende afgesloten. 
Hier hebben wij wel te maken met vele 
wisselingen van tuinders. 

Diverse tuinen moesten helaas weer 
gemaaid en met plastic bedekt worden. 
Hopelijk zijn er weer kandidaat tuinders die 
het avontuur willen aangaan want het blijft 
een fijne hobby. Het complex ziet er 
trouwens prima uit mede dankzij een aantal 
tuinders die bereidzijn de handen uit de 
mouwen te steken. Het zou mooi zijn als 
alle tuinen weer eens bezet worden. 

De pr-commissie heeft geregeld dat onze 
tuinvereniging op zaterdag 27 september 
vertegenwoordigd is op de braderie in 
Krommenie. Verschillende leden hebben 
zich beschikbaar gesteld hierbij aanwezig te 
zijn om de kraam te bemensen. Hopelijk 
kunnen zij de passanten enthousiast krijgen 
voor het tuinieren op één van onze 
complexen. Langzamerhand begint het 
einde van het seizoen te naderen en gaan 
we de tuin winterklaar maken. 

Han



Wat hadden we een mooie middag op 5 juli in het volkstuinencomplex op de 
Rosariumlaan! Het weer werkte mee, de buien waren weggetrokken, het bleef droog 
bij een graadje of 22. Niet te warm, niet te koud. Ideaal weer dus voor de bezoekers 
uit Krommenie en omstreken dat waren er best veel. 

We hebben het niet exact bijgehouden, maar het waren er om en nabij de 80 tot 
misschien wel 100, okay, inclusief onze eigen leden, maar toch, het was echt gezellig 
druk. Jong en oud liep er rond waaronder een viertal tuin-vrouwen van de vereniging 
uit Wormer, dat heel attent hun ledenblad deelde met onze redactie.

De PR vooraf via Facebook en een aantal kranten zoals De Orkaan maar ook de 
‘mond-op-mond-reclame’ hadden zeker vruchten afgeworpen. Er was veel 
belangstelling voor de workshops van onze eigen imker Rob; van Danny met zijn 
aardappel-flat; van Jacob over het ‘rond-tuinieren’ en van (extern expert) Jan Terra 
over het snoeien van fruitbomen. Maar ook andere tuinders kregen veel bezoek en 
vertelden vol liefde, trots en enthousiasme over hun tuinen en gewassen. 

Verslag Open dag VTV 
Krommenie 5 Juli 2025
Door Carola van Son & Ilse Al



De workshops werden nog snel helemaal 
ingericht, her en der werden tuinen nog 
even netjes bijgewerkt, er werd grasgemaaid 
en ook de heemtuin werd voorzien van 
naambordjes. 

Willem Boon had de ijskast goed gevuld met 
drankjes, chips en nootjes waren ingeslagen 
en het terras was gezellig ingericht, dus de 
bezoekers konden zich laven aan een lekker 
(gratis)hapje en drankje. 

Dit onder het genot van de Hollandse 
liederen gespeeld (en gezongen) door het 
ons welbekende accordeonisten duo “Age en 
Carola” die gaandeweg de middag het terras 
verlieten en lopend langs de tuinen hun 
liederen vertolkten. 

Voorzitter Han Nool deed ’n woordje vooraf 
en vertelde onder meer dat het boek ‘de 
Makkelijke Moestuin’ van Jelle Medema 
gewonnen kon worden. Degene die kon 
raden hoeveel potjes honing imker Rob de 
afgelopen week had ‘geslingerd’ was de 
winnaar. Amanda bleek er het dichtst bij te 
zitten – het waren er 99 - en ging met het 
boek naar huis. 



Zeer wenselijke bijvangst van deze mooie 
middag was het nieuwe lid Joris met vriendin 
Jessica die tijdens de nazit enthousiast 
vertelde dat hij de dag erop meteen de tuin 
zou gaan omspitten. En hij hield woord. Er is 
nog een aantal tuinen vrij op het Rosarium, 
maar na deze geslaagde open dag 
verwachten we dat ook die snel weer bezet 
zijn. 

Fijn ook om te zien dat een aantal leden via 
Facebook vrolijke berichten en mooie foto’s 
deelde over deze geslaagde open dag, dat 
draagt zeker bij aan de PR voor onze mooie 
vereniging. 

Met vriendelijke groet, 
Carola & Ilse (PR-commissie VTV Krommenie)



Dan liever de lucht in  
door Liset de Weger

Dan liever de lucht in!

Ik heb in het verleden weleens met gezonde tegenzin een sportschool bezocht. Maar veel 
liever beweeg ik mij in de buitenlucht, en combineer ik het nut van bewegen met nuttige 
handelingen in de moestuin. Mijn zweetlucht verwaait in de wind, ik adem zuurstofrijke 
lucht in, en vogel geluiden uit de polder maken mij blij. Drie vliegen in één klap, met als 
hoofdprijs verse onbespoten en vooral smaakvolle groente uit eigen tuin.

Lang geleden maakte ik in mijn turnpakje probleemloos een koprol op de balk, maar 
helaas ben ik vandaag de dag niet meer zo soepel als ik zou wensen, dus zodra tuinieren 
op werken begint telijken ga ik nadenken over verbeteringen. 

Op mijn kostgrondje probeer ik rechtop te schoffelen, maar ik ontkom er niet aan om 
gehurkt onkruid weg te trekken. Kijk maar niet hoe ik omhoog kom ,hoogst onelegant. En 
voorover gebukt sta ik er ook niet al te florissant bij, ik moet zelfs opletten om zonder 
gekreun weer mijn rug te rechten. Dus ik dacht: als ik zoveel mogelijk groentes en fruit 
omhoog laat groeien, dan hoef ik minder te bukken. En bespaar ik mijn mede-tuinders 
het onappetijtelijke uitzicht op mijn omvangrijke achterwerk, gebukt bijeengehouden in 
een onflatteuze tuinbroek. 

Verticaal kweken heeft veel voordelen:

1. Het is fijner voor mijn rug, en onze opbrengst per vierkante meter wordt een stuk 
groter.

2. Hoge planten beschermen de lage gewassen tegen de gure westenwind vanaf de 
Ham.

3. En het allerbelangrijkste: Ons halve tuintje aan het eind van het pad krijgt veel meer 
volume en postuur, waardoor het er eindelijk wat professioneler uitziet!

Klimmende gewassen zijn het makkelijkst, dat had ik al vrij snel door. Kapucijners, 
peultjes en doperwten klimmen zelf aan een raster omhoog. Als ze rijp zijn, trek ik ze er 
hardhandig vanaf en laat ik snijbonen en slabonen aan hetzelfde raster omhoog gaan. 
Maar als er op dat moment al hoge zonnebloemen of maïs in mijn moestuintje staan, dan 
mogen mijn boontjes de stelen van die zonnebloemen en maïs vanzelfsprekend agro-
ecologisch als steunpilaar gebruiken. 

Tomaten daar was ik al aan gewend dat ze de hoogte in gaan, en aardbeien ken ik ook al 
langer als hangplant. Ook frambozenstruiken en bramen kunnen in een opwaartse vorm 
geleid worden, scheelt niet alleen beginnende rugklachten maar scheelt ook ruimte.



Toen ik met tuinieren begon, plaatste ik onwetend lage 
courgetteplanten op de bodem, en was verrast door de 
hoeveelheidbladeren en vruchten laag bij de grond. Maar vorig jaar 
ontdekte ik dat er ook klimcourgettes bestaan, ze vragen alleen 
maar om een stevige stok om tegenaan te steunen! Hoera, ik kan 
ook hier heerlijk rechtop blijven staan tijdens het oogsten. 
En aangezien de komkommer familie is van de courgette, kun je ook 
komkommers omhoog laten groeien. Bijkomend voordeel is dat de 
komkommers dankzij de zwaartekracht sneller geneigd zijn om in 
vorm te blijven. En heel belangrijk: ik blijf zelf ook beter in vorm als 
ik niet meer zo vaak hoef te bukken!

Pompoenen, meloenen, en kalebassen kunnen ook de 
hoogte in geleid worden, maar vragen om een 
ondersteunende constructie. 

Ik kijk al langer jaloers naar de jaarlijkse huttenbouw-week 
vlakbij ons complex. En aangezien er in mij een groot kind 
huist dat graag met stokken en touwen knutselt, vind ik het 
maken van een tunnelconstructie een aangename 
uitdaging. 

Daarnaast is het ook leuk om fantasievol met touw en 
repen textiel de zware vruchten te ondersteunen. 

Tot slot decoreer ik de zelfgebouwde constructies met mijn 
uien die ik bovenin ophang om te drogen. Zoveel mogelijk 
de hoogte in! 

Liset 



Wat een dag!

Moe maar vooral ongelooflijk voldaan – dat is hoe we ons voelden na de 
braderie van gisteren. Ja, er was spanning bij ons vooraf en ja, het was druk met 
al die gesprekken, maar bovenal was het een dag vol plezier, energie en succes. 
Met maar liefst negen nieuwe aanmeldingen gingen we naar huis. 

Fantastisch! We stonden er niet alleen om nieuwe tuinders te werven, maar 
ook om te laten zien hoe leuk, gezond en gezellig tuinieren bij onze vereniging 
is. En dat is gelukt! Het geheim?

Onze gezamenlijke inzet

Met elkaar, elkaar aanvullend, vertelden we enthousiast over het tuinieren, 
deelden we informatie en maakten we gezellige praatjes met voorbijgangers. 
Echt wat je noemt: teamwork!

VTV op de Braderie 
27 September 2025

Onze prachtig versierde stand trok 
veel aandacht: glanzende appels, 
kleurige pompoenen en 
courgettes, sappige kroppen sla, 
pittige pepers, knapperige kolen en 
stralende nazomerbloemen. Alles 
mooi uitgestald naast de bakjes en 
zakjes met bloemen- en 
groentezaadjes. We waren 
zichtbaar trots – en dat zag je terug 
in de nieuwsgierige blikken van de 
bezoekers. 



Ze bleven staan, keken nog eens, en kwamen dan tóch dichterbij. Dat gaf ons de kans om 
gesprekjes aan te knopen. 

En wat een succes waren de grote posters en de schildpad van watermeloen – een échte 
publiekstrekker, die door velen op de foto is gezet. Het fleurige bord “Tuintje huren” en 
het kleed van Stichting Krommenieëer Woudpolder maakten het plaatje compleet. 

Kortom: alles klopte gisteren. We zijn echt zo blij met jullie! 
Met heel veel dank aan iedereen die heeft meegeholpen: jullie inzet, creativiteit en 
enthousiasme hebben het tot een super geslaagde dag gemaakt. 

Warme groet, 
Carola &Ilse 
PR-commissie



Toen Henk en Hans Lok van de 
Noorderhoofdstraat naar de 
Zuiderhoofdstraat verhuisden, in april 
2003, raakte Henk zijn grote achtertuin 
kwijt. “Bonen uit eigen tuin zijn het 
lekkerst,” zegt hij. “Aan bonen in de 
winkel zit er geen smaak.” Jan Timmer 
was een collega van hem bij Westzanen
en voorzitter van VTV Krommenie.

“Kom bij ons op het Rosariumcomplex,” 
zei hij. Sindsdien is Henk een bekende 
figuur op het Rosariumcomplex. 

Eerst op tuin 35,naast de pomp – die hij 
ook bediende – maar die plek was te 
koud vooraardappelen. Hij is vrij snel 
overgegaan naar tuin 37. 

Toen zijn ziekte te zwaar werd, heeft hij 
de helft van de tuin afgestaan. En nu 
stopt hij. 

Interview met Henk Lok
Door Lin McDevitt-Pugh

Hij houdt het meest van het telen van boerenkool en boontjes. Te veel boontjes is 
nooit een probleem: de buren zijn er altijd heel blij mee. “Bonen moet je leggen zodra 
het warm weer is en een week droog.”

Het leukst van tuinieren? “Een praatje hier, een praatje daar. En je bent met van alles 
bezig.” Jarenlang was Henk samen met Harry Kerssens elke dinsdag te zien met 
heggenschaar en andere gereedschap; ze onderhielden het hele complex. 

15 jaar lang deed hij de verkoop vanuit de keet en hield hij de pomp bij. Ook zat hij in 
de tuincommissie. “Veel werk was dat. Mensen aanspreken over onkruid en paden.” 
“Het is een nat complex,” vertelt hij. 

Vroeger waren er veel tuinders die bij de gemeente werkten – we huren het complex 
van de gemeente – en ze hebben een drainage aangelegd. Maar die is verstopt geraakt 
en het probleem van te veel water is gebleven. Tuin 37 was onnoemelijk nat.

“Het leukst van tuinieren? Een praatje hier, een praatje daar.”



Dat is nog steeds een probleem.” Henk 
heeft een tip voor nieuwe tuinders:

“Houdt rekening met drie keer per week 
een paar uurtjes naar de tuin gaan. Zo kan 
je alles bijhouden. Onkruid groeit hard, 
daar valt niets aan te doen.” 

Met andere woorden: “Je hebt meer 
plezier als je met de natuur meewerkt,” 
vul ik aan. “En heb oog voor anderen,” 
heeft hij gezegd. “Het was heel fijn, de 
laatste tijd, dat ik hulp kreeg van 
verschillende mensen.” 

Lin 

Zijn appartement heeft een ruim, zonnig terras. Daar teelt hij nog bonen, sla, andijvie en 
aardbeien. In bakjes is het makkelijker om onkruid bij te houden. 

Hier wonen Henk en 
Hans heerlijk samen en 
genieten ze nog van 
eigen oogst. 

Aan de bonenplant 
hangen nog bonen te 
drogen voor volgend 
jaar. Henk blijft tuinder.



De biodiverse
volkstuin van Daantje, 
deze zomer
door Daantje Kramer 

Zomer 2025 was fantastisch! Wat heb ik ongelooflijk veel kunnen oogsten van de 
tuin, vooral fruit. Op de foto’s is te zien dat de appelboom dit jaar een succes was. Ik 
heb al meerdere appeltaarten kunnen bakken en een paar keer appelcompote 
gemaakt; en de appels zijn ook gewoon zo uit de hand te eten. De boom hangt 
helemaal vol. Ik zal ook een paar appels plukken voor op de kraam van de najaar 
braderie (zaterdag 27 september). 

Ik had een paar stroken aluminiumfolie in de boom gehangen, en alle appels zijn 
nog gaaf! De appels die op de grond gevallen zijn, door de wind ofzo, die zijn wèl
aangegeten door slakken, vogels of andere beestjes. 

De fazanten bes zit ook barstensvol met 
bessen; ik heb nog nooit zoveel kunnen 
snoepen. Maar ook de bramenstruik deed 
dit jaar erg goed zijn best; helemaal vol met 
heerlijke donkere bramen. 

Opvallend was wel dat er ook ontzettend 
veel wantsen op zaten, ontelbaar veel, in 
verschillende kleuren, heel bijzonder. Naar 
mijn idee was het dit jaar het wantsenjaar.



“Aan de frambozenstek waren dit jaar ook 
heerlijke donkerroze frambozen, en nu nog steeds 
kan ik af en toe een framboos oppeuzelen.”

Voor het eerst dit jaar kon ik ook druiven eten uit de 
tuin, van mijn kleine druivenstek. Kleine donkere 
druiven, die prima smaakten. 

Ik had heel laat in het jaar nog een keer sla gezaaid 
in een grote mand, en nu kan ik ineens nog lekker 
verse rucola plukken; voor mezelf of de cavia’s.  

De zaaddozen van de stinkende lis zien er weer 
prachtig uit. Helemaal vol met knaloranje zaden, 
terwijl de bloemen opvallend lila zijn. Ik leg wat van 
die zaaddozen op de kraam van de braderie. 
Misschien wil je ook wel die bijzondere stinkende lis 
op de tuin. 

Er bloeit ook nu nog best veel op de tuin; zoals 
ijzerhard (op de foto met de kleine vuurvlinder), 
koninginne-kruid, salvia voor de tweede keer dit 
jaar, en tot mijn verrassing had ik ineens een hele 
mooie lichtroze Stokroos op de tuin. 

Die al maandenlang bloeit, gezellig naast de tipi. 
Heel blij mee; net als de insecten die er altijd op 
zitten. Het moederkruid bloeit ook voor de tweede 
keer.



Wat dit jaar ook weer de aandacht trekt is de 
rimpelroos. Die blijft maar bloeien en bloeien, 
steeds weer, terwijl er ook al heel veel 
rozenbottels in die struik zitten. Best bijzonder 
vind ik.

Die zonnige zonnebloem op de foto, staat helaas 
niet op mijn tuin, maar op de heemtuin op het 
Rosariumcomplex. Daar help ik Lin af en toe met 
onkruid verwijderen, planten verplaatsen en 
naambordjes daarbij zetten. 

Ik vind het leuk om daar te kunnen helpen; en 
hoop dat iedereen een keer komt kijken op de 
heemtuin. 

Spreek dan wel even af met iemand met een 
sleutel van het hek, anders kun je misschien niet 
de tuin op. 

Nu gaan we al weer naar de herfst toe, dat kun 
je buiten duidelijk merken. Het wordt natter, en 
er groeien op mijn pad met houtsnippers al 
weer paddenstoelen, zoals elk najaar. Nou ja, 
dat hoort bij de seizoenen; maar ik heb in ieder 
geval  genoten van deze heerlijke zomer.

Ik wens iedereen een 
mooi herfstig tuinseizoen 
toe. En wie weet tot ziens 
op de najaarsbraderie! 

Graag tot ziens op de tuin.

Groeten van Daantje,
tuin 108B
Westdijk



Bijenkorf in rust  
door Rob Overpelt

Terwijl de bladeren vallen en de tuinen langzaam 
in rust gaan, gebeurt er iets bijzonders in de 
bijenkasten aan de rand van ons volkstuincomplex 
Rosarium in Krommenie. De bedrijvigheid van de 
zomer – het zoemen, vliegen, verzamelen – is 
verdwenen. Maar schijn bedriegt: ook in de winter 
zijn de honingbijen hard aan het werk. Alleen op 
een heel andere manier.

Als imker zie ik in deze maanden een kant van de 
bijen die veel mensen niet kennen. Zodra de 
temperatuur onder de 10 graden zakt, blijven de 
bijen in de kast. Geen uitstapjes meer naar 
bloemen of kruiden, geen druk verkeer op de 
vliegplank. De bijen trekken zich terug in een tros: 
een bolletje van duizenden bijen die dicht op 
elkaar zitten, met de koningin in het midden.

Die tros leeft. De bijen aan de buitenkant kruipen langzaam naar binnen om op te 
warmen, terwijl anderen hun plek innemen. Door hun spierbewegingen houden ze de 
temperatuur rond de koningin constant. Een leuk weetje… Het is in een bijenkast altijd 
34 graden. Zowel in de zomer als in de winter! En dat allemaal zonder thermostaat of 
stroom. De honingbijen leven in deze periode van hun zelfgemaakte wintervoorraad: 
honing en stuifmeel. Wat ze in de zomer zorgvuldig hebben verzameld.

Het mooie van de aankomende periode, is de rust in de kast. Geen paniek, geen haast. 
De bijen vertrouwen volledig op hun systeem, op elkaar. In de stilte van de winter 
bouwen ze aan het volgende seizoen.

En dan weet ik: straks, als de eerste krokussen 
bloeien, vliegen ze weer. De koningin begint 
vervolgens weer meer eitjes te leggen, het volk 
groeit, en het gezoem keert terug in onze tuin. En de 
bestuiving van de bloemen, groenten en planten op 
de tuin komt weer in volle gang. Tot die tijd? Laat de 
bijen maar lekker winterslaap houden. Ze verdienen 
hun rust.

Rob



WIJ HEBBEN EEN 
HEEMTUIN!   
Lin Mc Devitt-Pugh en Daantje Kramer 

Op perceel 17 van het 
Rosariumcomplex hebben wij 
(Daantje en Lin) meer dan 35 
verschillende soorten inheemse 
planten – wilde flora – geplant. 

We hebben de namen bij de 
planten gezocht, in het Nederlands 
en het Latijns en dat op bordjes 
naast de planten gezet. Op een 
heel klein stukje tuin laten we de 
pracht van de Nederlandse natuur 
zien.

Daar vind je onder meer; Boerenwormkruid; Citroenmelisse; Gele lis; 
Glidkruid; Goudsbloem; Grote wederik; Hartgespan; Havikskruid; ; 
Heksenkruid Helmkruid Herfstaster; Kaarde bol; Kattestaart; Knikkende 
Distel; Komkommerkruid; Koninginnekruid; Koningskaars; Korenbloem; 
Lieve vrouwe bedestro; Longkruid; Margriet; Moerasspirea; Mottenkruid; 
Munt; Muskus kaasjeskruid; Smeerwortel; Speerdistel; Teunisbloem; 
Valeriaan; Vingerhoedskruid; Wilgenroosje; Wolfspoot. 

We vinden het leuk als andere mensen op het terrein meedoen met het 
onderhouden van de heemtuin. Onderhoud is, zoals iedere tuinder weet, 
net zo belangrijk als het beginnen van een tuinproject. 

Kom erbij! 

Groet, 
Lin & Daantje 



Klaar voor een herfst recept uit (eigen) tuin dat 
zowel heerlijk zoet als hartig is en ook nog eens 
bomvol smaak zit? Uit buurman Loet zijn tuin 
omdat ze er bij mij geen zin in hebben ;) 

Het perfecte recept voor pompoencake met 
roomkaas en noten.  Voor circa 4 personen met 
een totale bereidingstijd van 2 en een half uur op 
Danny en kids tempo. Dat ziet er toch 
verrukkelijk uit toch?  Het maken van deze 
pompoencake is heel eenvoudig, al zit er wel iets 
meer werk in dan bij een rechttoe rechtaan cake. 

Ik vind ‘m zelf het lekkerst met een dikke laag 
frosting van roomkaas en wat verkruimelde 
nootjes, maar wil je liever een minder zware 
topping dan zou het ook kunnen op basis van 
kwark. 

Pompoencake uit de 
buurman zijn tuin 
Door Danny Liedorp 

Ingrediënten

• 400 g pompoenblokjes
• 300 g roomboter + extra om bakvorm in te vetten
• 150 g bruine basterdsuiker
• 4 eieren
• 200 g zelfrijzend bakmeel
• 3 tl bakpoeder
• 1 snufje zout
• 2 sinaasappels
• 1,5 tl koekkruiden
• 100 g notenmix
• 200 g poedersuiker
• 300 g roomkaas

Bereidingswijze: 

Verwarm de oven voor op 180 graden (elektrisch).
Vet een ronde dichte bakvorm in met boter.
Kook de pompoenblokjes in 15 minuten in ruim kokend water gaar. Giet af, laat kort 
afkoelen en pureer de pompoen met een staafmixer glad. Laat de puree verder 
afkoelen tot kamertemperatuur.

Mix met een mixer in 4-5 minuten de 100 gram roomboter met de bruine 
basterdsuiker romig. Voeg een voor een de eieren toe. Wacht elke keer met 
toevoegen van het volgende ei tot het vorige ei volledig is opgenomen in de boter.
Zeef het zelfrijzend bakmeel met het bakpoeder en roer samen met een snufje zout 
en de koekkruiden door het beslag. Spatel tot slot de pompoenpuree en de rasp van 1 
sinaasappel door het beslag.

Vul de bakvorm met het beslag. Zet de pompoencake in de oven en bak in ca. 60 
minuten goudbruin en gaar. Haal de cake uit de oven, laat 5 minuten in de vorm 
afkoelen en stort dan uit op een rooster. Laat de cake volledig afkoelen.
Hak de noten fijn en rooster ze in een droge koekenpan. Snijd 200 gram boter in 
blokjes en mix daarna met een mixer luchtig, voeg de poedersuiker toe en klop tot 
een glad mengsel en schep tot slot de roomkaas erdoor. Verdeel over de cake. Snijd 
de laatste sinaasappel in plakken en leg op de roomkaas. Hak de noten fijn en strooi 
over de cake.

Tip: Heb je geen ronde bakvorm, dan kun je ook een springvorm gebruiken, bekleed 
hem zorgvuldig met aluminiumfolie zodat het beslag in de springvorm blijft en niet 
door de naadjes uit de springvorm loopt. Vet het aluminiumfolie ook nog in met 
boter, zodat de cake niet aan de folie blijft plakken.



SAMEN TEGEN 
TOMATENZIEKTE 
Lin McDevitt-Pugh

Tomatenziekte - Phytophthora infestans - is 
een besmettelijke schimmelziekte waar 
tomaten en aardappels heel gevoelig voor 
zijn. De schimmel verspreidt zich zomers, in 
natte periodes, razendsnel door de lucht. 
Als het dan ook nog even koud is, gaat het 
extra hard. Staan er in de buurt van jouw 
tuin zieke tomaten (of aardappels), dan is 
de kans groot dat jouw tomatenplanten de 
volgende slachtoffers zijn. 

Op een volkstuin is het dus super belangrijk 
dat je niet alleen je eigentomatenplanten in 
de gaten houdt, maar ook die van je buren.

Tijdens het Algemene Ledenvergadering begin dit jaar is een maatregel 
tegentomatenziekte toegevoegd aan het huishoudelijk reglement: Tomatenplanten 
dienen in een kas gehouden te worden of zodanig afgeschermd te zijn dat er 
geenregenwater op de planten kan komen (Art 26 lid 12). Voor de tuinders op het 
Rosariumcomplex was dit een hele uitdaging; daar zijn geen kassen. Er zijn prachtige 
constructies gemaakt. Sommige tuinders hebben de nieuwe afspraak genegeerd.

Ook op de Westdijk was men druk in de weer om tomaten te kweken op een, voor 
het hele complex, verantwoorde manier. Ondertussen hebben zaadveredelaars 
grote sprongen genomen en zijn er diverse Phytophthora-resistente tomatenrassen 
op de markt gekomen. Dit is goed nieuws! 

Het bestuur komt met een nieuwe voorstel aan de ALV van 2026: de leden die 
tomaten willen kweken kunnen het zaad van Phytophthora-resistente 
tomatenrassen in ons winkeltje kopen. Als men hiermee akkoord gaat, kunnen we 
Artikel 26 lid 12weer schrappen. Mocht je een eigen bron van Phytophthora-
resistente tomatenrassen zaad hebben, laat je tuincommissie dat weten. 

Samen pakken we de tomatenziekte aan!

Lin McDevitt-Pugh
Secretaris VTV Krommenie



Ontdek het plekje 
Door Danny Liedorp 

In de herfsteditie van Het Groene Nieuws mochten we genieten van een prachtige 
inzending van Liset de Weger voor onze rubriek Ontdek het Plekje. Zij stuurde een 
sfeervolle zwart-wit tekening in die meteen de aandacht trok. Met haar fijne lijnen en 
oog voor detail wist ze dit plekje natuur toch mooi op papier te zetten. Zonder kleur, 
maar vol gevoel en beleving en mooie schaduwval op de stoel. 

Deze rubriek is er speciaal om samen stil te staan bij al die plekken die ons raken – soms 
heel dichtbij, soms onverwacht verscholen. Liset heeft ons laten meekijken door haar 
ogen, en dat maakt haar werk extra waardevol.

We willen daarom ook jou uitnodigen om mee te doen. Heb jij een tekening van jouw 
favoriete groene plekje, een boom die je inspireert, een tuinpad waar je graag loopt, of 
misschien een detail dat je vaak over het hoofd ziet maar dat je dierbaar is? Dan zouden 
we het geweldig vinden om jouw creatie te ontvangen! Het maakt niet uit of je werkt in 
kleur of zwart-wit, groot of klein, simpel of heel gedetailleerd – elk werk vertelt een 
eigen verhaal.

• Stuur je tekening in naar:
hetgroenenieuws2.0@gmail.com

Hieronder Liset haar tekening, weet u waar dit is? 



Bloempracht 
Door Danny Liedorp 

Een ander en heel mooi plekje op het Rosarium-complex is de tuin van Nizar Kurdi te 
vinden op nummer 12. In zijn tuin vindt u een breed scala aan bloemen, evenals een 
wadi voor de kikkers. Nizar experimenteert graag met bloemen en heeft voor deze 
editie fantastisch foto’s ingezonden van de Daturabloem. Zijn tuin geeft een warm en 
kleurrijk welkom iedere keer als ik via de poort naar mijn tuin loop. Wat een pracht!



In Memoriam 
Hans Christoffels
Een vriendelijke en bescheiden kracht binnen 
onze volkstuinvereniging

Wij hebben afscheid moeten nemen van 
Hans Christoffels, een man die door zijn 
vriendelijkheid, bescheidenheid en inzet 
een onuitwisbare indruk heeft 
achtergelaten binnen onze 
volkstuinvereniging.
Hans was geen man van grote woorden, 
maar van stille daden. Wie hem kende, 
weet dat hij altijd klaarstond om te helpen, 
zonder zichzelf op de voorgrond te 
plaatsen. 

Als medewerker van de maandagochtend ploeg had Hans zijn eigen plekje om de 
klussen te verrichten. De algemene opslagruimte was zijn domein en daar zijn de 
mooiste creaties gemaakt. Het is overigens zijn laatste project geworden: het 
opnieuw opbouwen van deze ruimte.

Hans was in zijn werkzame periode leraar op de middelbare school, de Ariëns ULO.
Hij gaf daar Duits en Aardrijkskunde; naderhand wilde de school ook het vak 
Handvaardigheid geven; dat was een kolfje naar de hand van Hans en heeft dit 
opgepikt. Hij heeft vele bedrijven bezocht om materiaal te vergaren.
Dat heeft hij ook voor onze vereniging gedaan. Hans met achter zijn fiets een karretje 
die Krommenie ging afstruinen om hout en dergelijke te verzamelen.
Tot grote ergernis van zijn vrouw Roos want zij kon met geen mogelijkheid meer in 
de schuur komen.

Een andere anekdote:  Hans was tijdens zijn diensttijd scherpschutter en als er 
kermis was in het dorp wilden zijn kinderen met hem naar de schiettent en hij schoot 
altijd raak dus kwamen zij met handenvol cadeaus thuis. Hans had op het complex 2 
tuinen gehuurd en hij had daar een prachtig huisje op gebouwd; was altijd bezig met 
zijn tuinen, die er prima verzorgd bij lagen. Naderhand één tuin afgestoten want het 
werd te zwaar. En langzamerhand zag je dat het steeds moeilijker voor Hans werd om 
ook deze tuin goed te onderhouden, maar hij wilde niet dat een ander zou gaan 
helpen, dat was zijn eer te na.

Tot het echt niet meer ging en Hans vrijwel niet meer verscheen op het complex.
Zijn gezondheid is snel achteruit gegaan en hij is op 23 juli overleden.

We zullen Hans missen, niet alleen als harde werker, maar vooral als mens. Zijn 
vriendelijkheid en bescheidenheid blijven voortleven in onze herinneringen en in 
alles wat hij voor de vereniging heeft betekend. 



NIEUWE LEDEN

Rosarium: 

Hilda Terpstra 
tuin 9A
Amanda Lokhorst 
tuin 13B
Nathalie van Ishoven
tuin 10B
Joris Takkenberg 
Tuin 19A



• Zaterdag 4 oktober 2025 –
Werkochtend Rosarium complex

• Zaterdag 7 februari 2026 – ALV 
Algemene Leden Vergadering

• Maandag 2 t/m zondag 8 maart 
2026 – ‘Week van de Moestuin’

• Woensdag 31 December 2025 –
De Wintereditie van onze 
nieuwsbrief! 



• Er op het Rosariumcomplex a.s. 
zaterdagochtend 4 Oktober een gezamenlijke 
werkochtend gepland staat?

• Er begin Maart 2026 de week van de 
Moestuin komt in samenwerking met De Bieb 
– Krommenie? Meer informatie volgt nog in 
de volgende nieuwsbrief. 

• De locatie Westdijk in 2027 40 jaar bestaat? 
We gaan er een feestje van maken. PR 
commissie is al aan het nadenken over de 
invulling hiervan. 



Prijslijst 
goederen 



Informatie & 
contactgegevens
Dagelijks bestuur
Voorzitter Han Nool
06-15674005 
h.nool@upcmail.nl

Secretaris 
Lin Mc Devitt-Pugh
06-15048468
Vtvkrommenie@gmail.com

Penningmeester 
Ad Rombouts 
06-33603295
arombouts0@gmail.com

Algemeen bestuurslid 
Commissie PR / Ledenwerving 
Carola van Son (voorzitter)
06-42959816 
carolavanson@icloud.com
Ilse Al (lid) 
Lid van verdienste 
Sonja van Wijnen 
Overige bestuursleden

Voorzitter tuincommissie 
Westdijk 
Han Klooster  
06-37454028
h.klooster8@upcmail.nl

Voorzitter inkoopcommissie 
Frans Smit 
075-6214062
f.smit76@upcmail.nl

Ledenbeheer 
Han Nool
06-15674005
h.nool@upcmail.nl

Voorzitter tuincommissie
Rosarium (Ad Interim)
Ad Rombouts 
06-33603295
arombouts0@gmail.com

Leden: 
Jacob Young en Lin McDevitt-Pugh

Tuincommissie Westdijk 
Voorzitter Han Klooster 

Leden: 
Cees Fleur 
René de Weger 

Facebookpagina ‘Volkstuin Vereniging 
Krommenie’ (openbaar) en
Facebookpagina ‘Het Groene Nieuws’ 
beheer: 
Carola van Son 
Ilse Al

Website beheer 
Stefan Hageman 
06-39204145 



Informatie & 
contactgegevens
Redactie Het Groene Nieuws:
hetgroenenieuws2.0@gmail.com

Danny Liedorp
Tuinnummer 25B Rosarium 

Medard Klein 
Tuinnummer 84 Rosarium 

Daantje Kramer 
Tuinnummer 108B Westdijk 

Lin McDevitt-Pugh
Tuinnummer 16 Rosarium 

Opzegging lidmaatschap  
Uiterlijk vier weken voor het einde van 
het jaar bij de secretaris. 

Verkoop goederen: 

Westdijk

Frans Smit 
075-6214062 
Kees van de Voort 
Tuin 72/73 

Rosarium 
Lin McDevitt-Pugh
Tuin 16 

Willem Boon
Tuin 44 

SVP Geen afval op de tuin 
achterlaten. Neem het 
netjes mee naar huis. 
Samen houden wij de tuin 
netjes. 


