
Bijeenkomst nieuwe tuinders 

 

Hele leuke ochtend op de Rosarium tuinen d.d. 2 november 2025 voor de leden die in 2025 

een tuin hebben gekregen. 

 

 

Er was om 10 uur koffie met 

gebak bij de keet, in de 

stralende zon.  

 

 

Het thema van de dag was: hoe maak jij je tuin winterklaar?   

 

 

Gabrielle van tuin 15a en Lin van tuin 16 hadden alle leden, die sinds januari 2025 bij onze 

tuinvereniging zijn aangesloten, uitgenodigd om elkaar te leren kennen en kennis te delen. 

Onze tuinder Mo was er ook bij. Hij is heel lang lid en kon ons op inspirerende wijze 

vertellen dat tuinieren een kwestie is van een boel beetjes bij elkaar: een beetje tijd, een 

beetje nadenken, een beetje kijken naar wat werkt en wat niet werkt. Denk niet dat je je 

eerste jaar al een top tuinder kan zijn, het is een kwestie van observeren, leren en doen. 

 

 

 

Ook onze imker Rob was aanwezig. Hij sprak 

over zijn manier van imker-zijn en gaf aan dat 

het belangrijk is om wat bloemen in je 

moestuin te hebben. Hij is heel blij met de 

bloementuin van Marcella, zijn bijen genieten 

daarvan. Maar ook voor de tuinders zijn 

bloemen erg belangrijk. Zonder de bloemen 

en de bijen zouden er natuurlijk geen 

aardbeien courgettes enz. geoogst kunnen 

worden. 



 

Onder de nieuwkomers was al veel parate kennis en wat opviel was dat veel mensen aan de 

bak willen met bakken. Geen wonder, want de moestuinbakken leveren geweldige 

resultaten op. Bovendien kost het veel minder tijd.  

Vervolgens maakten we een wandeling tussen de tuinen. We zijn bij de imker op bezoek 

geweest en hebben van onze tuinder Danny, die op dat moment toevallig aanwezig was, 

geleerd over tuinieren met hoge bakken. Zo fijn voor je rug.  

En met elkaar hebben we een niet-bezette tuin met worteldoek bedekt, de wormen mogen 

lekker in het donker het onkruid opeten. 

De deelnemers van vandaag verheugden zich al op een volgende bijeenkomst, ook met een 

thema en wellicht met een barbecue erbij. Lin en Gabrielle waren heel blij met deze 

ochtend. Ze hebben de nieuwe medetuinders beter leren kennen en ze zijn geïnspireerd 

geraakt door de passie die mensen hebben voor het kweken van eigen groenten en 

bloemen. 

Het was een mooie dag. 


